
Jongeren 
 

1. Pannenkoeken 
In Angelsaksische landen is de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag traditioneel 
pannenkoekendag. Vroeger mochten gelovigen 40 dagen lang geen eieren, melk en vetten 
eten. Daarom trakteren jongeren die avond de gemeente of de catechesegroepen op 
pannenkoeken, gemaakt van de laatste restjes olie, eieren, meel en melk.  

 
2. Passion 

Ga samen met een catechese groep op witte donderdag naar de Passion of bekijk de DVD 
van het vorige jaar. 

 
3. Asielzoekers 

Nodig iemand uit van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) uit de buurt om met jongeren 
in gesprek te gaan over asielzoekers. 

 
4. Jeugddienst 

Organiseer een jeugddienst rond het project in Bangladesh. Nodig een van de jongeren uit 
die op reis is geweest naar Bangladesh in oktober 2014. Samen met de predikant kan deze 
jongere een duopreek houden en vertellen over zijn of haar ervaringen. Dit idee is eerder 
uitgevoerd door de Protestantse Kerk in Hoofddorp.  

 
5. Thomasviering 

Houd een Thomasviering op palmzondag en schrijf, als onderdeel, tijdens die dienst de 
kaarten van de Paasgroetenactie. Voorbeelden van Thomasvieringen vindt u op 
http://www.thomasvieringhaaksbergen.nl en http://rvk.kerkenzevenaar.nl 

 
6. Omhelzing 

Organiseer een ludieke paasactie met jongeren en deel gratis omhelzingen uit in uw stad of 
dorp. https://www.youtube.com/watch?v=hN8CKwdosjE 

 
7. Jong ontmoet oud 

Zorg dat iedere week een oudere in de gemeente bezoek krijgt van een jongere. 
 
8. Help je ouders 

Doe elke dag een klusje voor je ouders: de afwas, haal de stofzuiger door het huis of lap de 
ramen. 
 

9. Glazen kerk 
Jongeren sluiten zich een nacht lang op in de kerk en doen allerlei klusjes zoals brieven 
vouwen, dia’s inscannen. Het opgehaalde Sponsorgeld gaat naar een van de projecten van 
Kerk in Actie. De jongeren van de protestantse kerk van Maassluis organiseerden deze actie 
in 2013. Meer informatie: http://www.pknmaassluis.nl/jong/glazenkerk2013 
 

10. Groet eens met je handen 
Jongeren praten graag met hun handen: een high five, een boks, talk to the hand. Laat 
jongeren bij de ingang van de kerk iedereen welkom heten met hun handen. Woorden zijn 
verboden!  
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